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Michael Kühnen 
  

De tweede revolutie 
Deel II: De Volksstaat 

  

Deel 7 
  
  

Georganiseerde wil om te leven van de natie en 
de enige politieke wil van het volk 

  
Op alle drie niveaus van het nationale en staatsleven moet de 
Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij een strijd- en opvoedingsopdracht 
vervullen. 
    
Op het eerste niveau worden we geconfronteerd met de noodzaak om ons 
nationaalsocialistische idee eerst strijdbaar te maken in de strijd van de meest 
uiteenlopende wereldvisies, ideologieën en betekenissen van het persoonlijke en 
bovenpersoonlijke leven. In de oppositie verzamelen zich daarom al de beste, 
waardevolste en meest tot opoffering bereid zijnde mensen van ons volk in de 
gelederen van de beweging: 
    
De beste Duitsers worden nationaalsocialisten, de beste nationaalsocialisten 
partijleden van de NSDAP. 
    
Het doel van onze strijd is de innerlijke en uiterlijke bevrijding van ons volk, de 
schepping van een ware nationale gemeenschap en de vervulling van de nationale 
en raciale taken van de toekomst met als uiteindelijk doel een nieuwe Arische 

#1110                                                                                                                                        22.06.2024 (135) 



2 

hoge cultuur, die de blanke man naar een hoger niveau van menselijke 
ontwikkeling zal tillen en uiteindelijk de Nieuwe Mens zal scheppen. Dit doel doet 
de nationaalsocialistische beweging terecht verschijnen als de "zuivere 
belichaming van de waarde van ras en persoon", zoals Adolf Hitler het uitdrukt in 
"Mein Kampf".  
    
Daarom weten we dat ons wereldbeeld superieur is aan alle ideologieën en 
ketterijen en voorbestemd is om onze wereld op een dag opnieuw vorm te geven. 
Maar dit mag er niet toe leiden dat we achterover leunen en wachten op succes. 
Zelfs een juist en natuurlijk idee wint niet noodzakelijkerwijs, maar moet zichzelf 
bewijzen en zegevieren in de strijd met zijn tegenstanders. 
    
Het alternatief voor overwinning is altijd ondergang. Er is geen garantie op succes 
in de geschiedenis van de mensheid; er is alleen strijd als de vader van alle dingen. 
Dit is voor ons natuurlijk geen reden tot berusting, maar integendeel de grootste 
stimulans voor ons strijdbare leven. De strijdmissie van de nationaalsocialistische 
beweging is daarom allereerst:  
    
"Versla en vernietig de vijanden van ons idee en leg een nieuw fundament van 
völkisch leven!" 
    
We mogen dit mandaat om te vechten echter nooit verkeerd interpreteren als een 
oproep om ons geloof als het ware te vuur en te zwaard te verspreiden en onze 
vijanden met geweld neer te slaan. Onze politieke tegenstanders zijn ook 
kameraden van het volk. We moeten proberen hen te begrijpen en hen 
dienovereenkomstig te behandelen, zelfs als ze op een dwaalspoor zijn beland.  
    
Een ware nationale gemeenschap kan niet gebaseerd zijn op dwang en 
onderdrukking; ze moet groeien uit de vrijwillige instemming van het volk. 
Daarom wordt onze strijd altijd zinvol aangevuld door de educatieve missie van de 
nationaalsocialistische beweging.  
    
We moeten de mensen duidelijk maken dat het nationaalsocialisme de enige hoop 
is voor de toekomst van ras en natie - en een oprecht aanbod voor nationale 
wederopbouw. Niet door opschepperige toespraken en theoretische verklaringen, 
maar door het praktische, doorleefde voorbeeld van onze revolutionaire 
nationaalsocialistische strijdgemeenschap. Pas als we ons volk op deze manier 
overtuigd hebben, zal de Tweede Revolutie werkelijk beginnen. 
    
Na de overwinning zal de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij dus niet 
meer slechts de organisatie van de waardevolste mensen van ons nationale lichaam 
zijn, maar uitgroeien tot de georganiseerde levenswil van de natie bij uitstek. Zo 
zal ze in de toekomst de taak vervullen die de katholieke kerk in de middeleeuwen 
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op zich had genomen - zonder echter, zoals de katholieke kerk, de geest van het 
volk te eng te begrenzen in naam van een onzekere hoop op het hiernamaals. Zij 
zal echter een voorbeeld nemen aan de organisatorische kracht en de 
onvoorwaardelijke vastberadenheid van die kerk, die immers een orde heeft 
gesticht en gedomineerd die bijna duizend jaar heeft standgehouden. Zelfs na de 
overwinning blijven strijd en opvoeding de belangrijkste taken van de 
nationaalsocialistische beweging. 
    
Hoewel de interne vijand nu verslagen is en het volk zich inzet voor de Tweede 
Revolutie, zal onze gemeenschap altijd bedreigd worden door externe vijanden op 
een manier die nauwelijks overschat kan worden. En intern moeten niet alleen de 
nooit aflatende aanvallen van de reactie worden bestreden, maar is het ook 
noodzakelijk om het volk opnieuw te overtuigen van de juistheid van onze weg. 
    
De nationaalsocialistische volksstaat is ook geen paradijs. Met het oog op de 
situatie en de ontwikkeling in de wereld zal het serieuze en drastische maatregelen 
moeten nemen waarvan de democraten, uit onvermogen en uit angst voor de 
volgende verkiezingsdatum, zullen terugdeinzen totdat ze zelfs door ons 
nauwelijks kunnen worden uitgevoerd zonder zware offers voor het volk. In zulke 
situaties, waarin het nodig is om alle krachten van ons volk te richten op het 
beheersen van de toekomst, moet de partij in staat zijn om een echt 
volksopvoedend effect te hebben.  
    
Daartoe is het absoluut noodzakelijk - zoals in 1933 in de wet op de eenheid van 
partij en staat is vastgelegd - dat de nationaalsocialistische Duitse arbeiderspartij 
weer de enige politieke wil van het volk wordt en voor zichzelf de absolute en 
totale macht in Duitsland opeist: De partij zal geen twijfels of zelfs maar verzet 
toestaan tegen het grote werk van de opbouw van onze natie of zelfs tegen de 
fundamenten van de nationaalsocialistische volksstaat en zal erop toezien dat de 
staat, de regering, het bestuur, de economie en de bedrijven uniform georiënteerd 
blijven en het volk dienen. 
    
Men moet dit niet verwarren met een partijdictatuur - zoals die in de 
communistische heersingssfeer. De Nationaal Socialistische Partij regeert niet, 
neemt geen individuele politieke beslissingen, lidmaatschap is op geen enkele 
manier een voorwaarde voor professionele of politieke promotie. Ze waakt alleen 
over de fundamenten van ons geloof, vecht tegen binnenlandse en buitenlandse 
vijanden en blijft zich inzetten om de mensen op te voeden in de geest van ons 
nationaalsocialistische wereldbeeld. Ze eist loyaliteit aan de staat van het Duitse 
volk, maar mengt zich niet onnodig in het privéleven van de individuele 
Volksgenossen.  
    
De nationaalsocialistische opvatting van de taak van partij en staat leidt niet tot 



4 

dictatuur - zoals zo vaak ten onrechte wordt beweerd - maar wel tot onderdrukking 
van de fundamentele oppositie en het verbieden van alle andere politieke 
organisaties. Dit is juist en noodzakelijk, omdat anders op den duur geen bindende 
orde denkbaar is. 
    
Als we kijken naar de drie politieke ordeningssystemen - communisme, liberaal 
kapitalisme en nationaal-socialisme (fascisme zou hier apart besproken moeten 
worden, maar dat is niet mijn taak) - dan zien we dat ze allemaal, zonder 
uitzondering, een concept hebben van de "ketter", deze als vijand beschouwen, 
vervolgen en onschadelijk maken. Als we terugkijken in de geschiedenis, zien we 
dat elk systeem van heerschappij, vroeger en nu, mensen bestreed die tegen zijn 
grondvesten waren, of zich er op zijn minst effectief tegen verzetten, in het belang 
van zijn zelfbehoud. 
    
Alleen systemen die de kiem van de dood al in zich dragen, zien er soms van af 
om hun tegenstanders te achtervolgen. Hoe verschillend de methoden ook kunnen 
zijn 
:     
In principe is de "vervolging van ketters" een basisvoorwaarde voor het bestaan 
van de staat - ongeacht of men ze contrarevolutionairen, dissidenten, vijanden van 
de grondwet of vijanden van het volk noemt. Bijgevolg hebben degenen die ze 
uitvoeren ook altijd een goed geweten, waarbij de Gestapo-ambtenaar weinig 
verschilt van de KGB-man of de agent van de grondwettelijke bescherming en 
alles bij elkaar niet van de inquisiteurs uit de Middeleeuwen! Zelfs de rechters zijn 
altijd hetzelfde. De rechter die mij vanwege mijn gevoelens in hechtenis houdt, 
kan morgen al degenen veroordelen die op dit moment verraad plegen aan het 
volk! 
    
Natuurlijk kunnen we niet zomaar genoegen nemen met deze uitspraak - hoe 
belangrijk die ook is. De legitimiteit of illegitimiteit van vervolging van de 
oppositie door de staat hangt altijd af van de legitimiteit van het heersende 
systeem: de katholieke kerk rechtvaardigde deze legitimiteit ooit met de wil van 
God, het communisme met de historische taak van de arbeidersklasse, het liberale 
kapitalisme met de - gemanipuleerde - instemming van een meerderheid van de 
huidige bevolking.  
    
We hadden al ingezien dat al deze rechtvaardigingen zeer broos en zelfs ronduit 
vals zijn, dat alleen het volk in het geding komt als drager van het nationale 
levensgevoel en dus ook als drager van de legitimiteit van een heerssysteem. 
Alleen het nationaalsocialisme plaatst echter het volk in het middelpunt van zijn 
strijd, waarbij wij, in tegenstelling tot de liberalisten, onder "volk" niet alleen de 
gemeenschap van alle levende Duitsers verstaan, maar de hele levensketen van de 
doden tot de nog ongeborenen. Volkspolitiek omvat altijd respect voor de 
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voorouders en verantwoordelijke zorg voor de toekomstige generaties. 
Dienovereenkomstig rust de legitimiteit van een bestuurssysteem uitsluitend op 
drie pijlers: 
  
Respect voor het verleden van mensen en rassen 
Instemming van de bevolking 
Bezorgdheid om de toekomst van de mensen en het ras. 
  
Als ook maar één van deze drie pijlers wordt genegeerd, verliest het systeem zijn 
legitimiteit en is het illegitiem. Het heeft dan ook geen moreel recht om zijn 
vijanden te vervolgen, wat het er natuurlijk nooit van heeft weerhouden om dat 
toch te doen. Laten we in dit licht nog eens kijken naar de drie alternatieven: 
    
Het communisme mag dan een idealistische kijk op de toekomst hebben en een - 
in mijn ogen althans - correct begrip van het verleden, maar nooit en nergens is het 
communisme ooit in staat geweest om de instemming van het volk te winnen in 
vrije verkiezingen. 
    
In de westerse landen is het liberalisme erin geslaagd om de meerderheid van de 
bevolking voorlopig te misleiden en het systeem te laten tolereren. Maar dit succes 
was alleen mogelijk omdat de democraten ongebreideld en uitsluitend 
vertrouwden op de laagste instincten van de mens en deze zelfs versterkten en 
verafgoodden: Afgunst, bezitsdrang en ongebreideld egoïsme!  
 Op deze manier ontkennen ze de idealistische traditie van ons volk en ons ras: 
  
Ze hebben zich afgesneden van elke verbinding met de krachtbron van de 
völkische geschiedenis. Ze hebben alles verraden en bezoedeld wat het verleden 
ons had nagelaten als een erfenis die we in trouwe handen moesten houden. Het 
materialisme, dat de basis werd voor de goedkeuring van zoveel Volksgenossen, 
vernietigt ook alle hoop voor de toekomst en de blinde toevallige beslissingen van 
meerderheidsbesluiten of de richtlijnen van supranationale machten hebben een 
verwoestend effect op de levenskansen van toekomstige generaties. 
    
Het nationaalsocialisme en zijn partij, als de enige legitieme drager van de wil van 
ons volk, kan daarom, in het bewustzijn van zijn legitimiteit, rustig en 
zelfverzekerd belijden elke fundamentele oppositie te onderdrukken en vijanden 
van het volk te bestrijden:  
    
Wij nationaal-socialisten doen niet meer en niet minder dan alle andere systemen 
die nog in staat zijn tot het verlangen naar zelfbehoud. Maar onze acties zijn 
rechtmatig en gepast, omdat de nationaalsocialistische volksstaat legitiem is en 
zich inzet voor het hele Duitse volk in het verleden, het heden en de toekomst. 
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Maar ook dit is geen "vuur naar believen" op alle andersdenkenden. De Nationaal 
Socialistische Volksstaat zal niemand dwingen om te denken zoals wij. Hij zal er 
alleen voor zorgen dat er geen georganiseerde, fundamentele oppositie is.  
 Aan de andere kant is het de opvoedkundige taak van de partij om zelfs de 
ideologische tegenstander ervan te overtuigen dat hij ongelijk heeft. Maar men kan 
alleen overtuigen door het voorbeeldige voorbeeld van het eigen leven en door de 
waarde van onze nationale en ideologische gemeenschap over te brengen - en niet 
met een geweer in de hand! 

 
 

De elite 
    
De staat is een instrument van de natie, die zich daarin organiseert om te kunnen 
handelen. Hij is daarom ondergeschikt aan de natie en heeft een dienende taak te 
vervullen. De staat is geen doel op zich, maar een organisme dat de 
machtsmiddelen verschaft om de eeuwige historische taak van ons volk te 
volbrengen en zo de doelen van het nationaalsocialistische wereldbeeld te 
bereiken - eerste niveau - om de oplossing van de toekomstige problemen van een 
hoogontwikkelde industriële samenleving mogelijk te maken door 
verantwoordelijke overheidsactiviteiten - tweede niveau - en om het leven van de 
individuele burger harmonieus te integreren in de structuur van de natie door 
middel van haar fundamentele bedrijfsstructuur - derde niveau. Hierbij omvat de 
nationaalsocialistische Volksstaat alle stromingen, organisaties en 
onderverdelingen van het völkische leven en stemt deze op uniforme wijze op 
elkaar af. Zoals gezegd is dit het leidende principe van de corporatief 
georganiseerde staat. 
    
Elke staat heeft een heersende klasse nodig. Maar al te vaak veronachtzamen deze 
leiders hun functie als dienaren. Ze zijn dan alleen geïnteresseerd in het behouden 
van hun eigen machtspositie, ongeacht de belangen van het volk. Bovendien 
stellen we vast dat in alle systemen van het Westen en het Oosten niet de prestatie 
telt, maar het lidmaatschap van een ingelijfde, bevoorrechte sociale klasse, of 
partijlidmaatschap en ideologische orthodoxie. De heersende klassen van de 
huidige systemen zijn zonder uitzondering kliekjes die alleen hun eigen welzijn 
voor ogen hebben en meestal niet opgewassen zijn tegen hun taken, noch 
professioneel, noch intellectueel. Als derde struikelblok zorgen de verstarde 
structuren ervoor dat problemen niet worden opgelost, maar eerder worden 
omzeild in de hoop dat ze vanzelf verdwijnen als er maar lang genoeg over wordt 
gepraat en ze worden toegedekt met de toverformules van de "vrije democratische 
basisorde" of de "dictatuur van het proletariaat". 
    
Maar aangezien noch "economische groei" noch de "onverbiddelijke opmars naar 
het communisme" opmerkelijke successen boekt, staan de wonderdokters van 
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beide kampen nogal dom en hulpeloos voor de scherven van hun beleid en houden 
ze zich steeds meer bezig met het enige waar ze iets vanaf weten: het behouden 
van hun macht. Het is tijd om deze leiderskliekjes de woestijn in te sturen en te 
vervangen door een echte elite. 
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